
 
 

Fotoverslag van de tweede dag  

van de Camino aan het Wad  

door de regio Limburg 

zondag 4 februari 2018 

 
 
 

 
 

Het eerste deel van de tocht voerde van het station naar het buitengebied van 
Maastricht.. 

 
  



 
 

Na enkele kilometers ging het omhoog. 
 

 
 

Eenmaal boven lag Maastricht aan de voeten van de deelnemers. 
 



 
 

Een bleek zonnetje begeleidde de deelnemers op hun eerste heuvel van deze camino. 
 

 
 

Als snel werd het pad wat smaller 



 
 

Achter elkaar. 
 

 
 
 



 
 

Tijdens de afdaling van de eerste heuvel was het opletten. 
 

 
 

Maar iedereen kwam veilig beneden. 
 



 
 

Het zonnetje maakte plaats voor natte sneeuw. 
 

 
 

Dat was net voordat we langs het riviertje de Geul wandelden. 
 



 
 

In de basiliek van Meerssen scoorden de deelnemers een fraaie stempel. 
 

 
 

Na de lunchpauze in Meerssen kregen de deelnemers ook nog een pelgrimszegen. 
 



 
 

In Houthem Sint Gerlach werd een groepsfoto gemaakt van de 34 deelnemers. 
 

 
 

Een bezoek aan de kerk en het heiligdom was tevens het einde van deze etappe. 
 
 

 


